
In de week gelegd 15, 2022    Durf te kijken met nieuwe ogen 

Een doordeweekse dag in een Zwolse McDonald’s . De zaak is vol met 

gasten, er zijn veel kinderen bij. Plots, als uit het niets, vindt een 

gruwelijk drama plaats. Twee bezoekers worden voor de ogen van de 

aanwezigen doodgeschoten. De paniek is groot en sommige bezoekers 

vluchten in angst. Anderen, waaronder medewerkers, worden 

opgevangen door hulpverleners. Wat gebeurt er met je wanneer je zo 

onbarmhartig met moord en doodslag geconfronteerd wordt? Wanneer kun je de angst opzij 

zetten en durf je het leven weer aan? Dat is voor niemand hetzelfde, maar iedereen zoekt 

troost en bevrijding van de angst, ook de nabestaanden van de slachtoffers.  

In de lezingen vandaag horen we Jesaja (43, 16-21) tegen getraumatiseerde landgenoten zeggen   

dat de legers van hun vijanden vergaan zijn; ‘als een kwijnende vlam gedoofd’. Hij raadt de 

mensen aan niet meer te denken aan wat gebeurd is. ‘Laat het los’, zeggen wij nu; maar hoe? 

We horen in het evangelie (Joh, 8, 1-11) dat vijanden van Jezus, een vrouw die vreemd is 

gegaan, bij hem brengen met de woorden: ‘De wet van Mozes zegt dat zij gestenigd moet 

worden, wat vindt u daarvan?’ Zo stelden zij Jezus op de proef om te zien of zij hém 

konden aanklagen. Daar zit de vrouw als een bang hoopje mens te wachten op en 

verlossend woord. Hoe zal Jezus reageren? Hij zit stil. Op de grond schrijft hij wat met zijn 

vinger in het zand. We weten niet wat. Dan zégt hij iets waardoor het toneel in één klap 

verandert: Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen gooien. Het is stil en het 

blijft stil. Vervolgens gaan de aanwezigen weg, de oudsten het eerst! 

Het is alsof de mensen iets gezien hebben dat al die tijd verborgen was. Je kunt je afvragen of 

hun wereld veranderd is of dat zij zélf veranderd zijn.  Jesaja, de profeet die hierboven is 

aangehaald, zegt namens God: ‘Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het 

verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen; het is al begonnen, merk je het niet?’*  

‘Gaan kijken’ met nieuwe ogen is een weg die je zelf moet gaan, 

maar tegelijk ga je die weg niet alleen. De Hemel is erbij. Aan de 

vrouw vraagt Jezus waar haar vijanden zijn: ’Heeft niemand u 

veroordeeld?’ ‘Niemand Heer’, zegt zij dan, waarop Jezus zegt: ‘Ik 

veroordeel u ook niet, ga naar huis en zondig niet meer.’ Zoveel 

mensen zoeken naar bevrijding van hun angst. Die bevrijding begint 

bij een andere manier van kijken, in het geloof dat op jóuw 

levensweg God al iets nieuws begonnen is. Merk je het niet?     
*In een vertaling van Huub Oosterhuis 
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