In de week gelegd, 14-2022, ‘Alles is van u’

Onder deze titel schetste prof. Willem Grossouw in 1981 zijn autobiografische
herinneringen van een bewogen leven. Van eenvoudige komaf, werd hij na zijn
priesterwijding hoogleraar Nieuw Testament in Nijmegen, en schopte hij het tot rector
maginificus daar. Onder een breed publiek wekte hij bewondering door zijn prachtige
meditatie boeken. Toch verwijderde hij zich van veel medegelovigen door uit het priesterambt
te treden, omwille van zijn liefde voor en huwelijk mét de dertig jaar jongere Will Holland.
Zij overleed zes jaar later in 1975. Hij bleef met twee jonge kinderen achter. Ondanks de
tragiek schreef Grossouw nog eens zes jaar later het boek ‘Alles is van u‘. Die titel ontleende
hij aan Paulus’ brief aan de Korintiérs (1Kor. 3,21). Daar zegt Paulus tegen de volgelingen van
Jezus: doe met je leven wat je wilt, het is van jou, maar bedenk: ‘z¢If ben jij van Christus, en
Christus is van God’. Mooi is dat: Paulus bevestigt ons in onze vrijheid en geeft er tegelijk
een kader aan. Dit vormt een geweldige ‘drieslag” waarin mensen ruimte kunnen vinden om
in vrijheid en verantwoordelijkheid te groeien in vruchtbaarheid, en vreugde voort te brengen.

Heel anders is het gesteld met de Poetins van deze wereld. Zij zeggen niet
‘Alles is van u’, maar: ‘Wat van jou is, is van mij en wat van mij is, daar blijf
je vanaf ’! Dat ervaren de mensen in Oekraine aan den lijve.
Vandaag leest de kerk Lucas 15, 11- 32, waar Jezus ons het verhaal van de
“Verloren zoon’ vertelt en daarmee duidelijk maakt wie God is. Het verhaal
is bekend: Een vader heeft twee zonen. Op een dag vraagt de jongste om zijn
erfdeel -zijn vader betekende voor hem dood blijkbaar meer dan levend. In
het verre buitenland jaagt hij met een liederlijk leven zijn geld erdoor en
raakt financieel en moreel aan de grond. Dan besluit hij, vol berouw, terug te
keren naar zijn vader, die hem met open armen ontvangt en een feestmaaltijd
aanricht. Dan wordt de oudste zoon boos op zijn vader en verwijt hem zijn
verkwistende zoon voor te trekken. De vader echter, antwoordt: maar,
jongen, jij bent altijd bij mij, en alles wat van mij is, is ook van jou. Laten we
S blij zijn want je broer was dood en is weer levend, hij was verloren en is
weer terug gevonden.” De vader, beeld van God, deelt zijn liefde met beide zonen, de mensen.
Die jongens echter kijken slechts naar wat ze van hun vader kunnen ‘binnenhalen’, niet wat ze
met hen kunnen delen. Het gaat hier om een grondhouding bij mensen die je overal ter wereld
kunt tegenkomen.

Maar met die jongste is iets gebeurd! Hij kwam tot inzicht, tot
‘bekering’. Afgelopen vrijdag, 25 maart, heeft paus Franciscus
met alle katholieke bisschoppen ter wereld, zich opgesteld als
die jongste zoon en de mensheid toegewijd aan de bescherming
van Maria. Waarom? Om ons te openen voor God die zegt:
‘alles is van u’, om ons ego te laten varen en ons aan te sporen
het leven te delen met elkaar, evenals de vrede die daaruit wil
groeien, maar moeilijk wortel schiet. Groots, wat Grossouw, in
navolging van Jezus met ons deelde. Alles is van U. Kan delen het nieuwe hebben worden?




