
In de week gelegd 13, 2022 Aan de vruchten herkent men de boom     

  

Wie nog twijfelde aan de intenties van Poetin, werd afgelopen woensdag 

uit de droom geholpen door zijn toespraak, waarin hij pro westerse volks-

genoten die kritisch over zijn beleid zijn, verraders noemde. Zij moeten 

‘als vliegen uitgespuugd worden op straat’. Hij keert zich nu dus ook te-

gen volksgenoten met een andere mening. Je kunt je afvragen of de da-

gen van Stalin terug zijn -waren die ooit weg? Ook in Den Haag, in het 

Nederlandse hoofdkwartier van de Russisch Orthodoxe kerk, klinken 

deze verontruste geluiden. Samen met de Amsterdamse parochie keren 

deze gelovigen zich tegen Poetin én tegen zijn geestelijke hulp in het kwaad,  

patriarch Kirill. En terecht.   

  

Onderdrukking is van alle tijden. In de lezingen van dit weekend 

wordt verteld dat het volk van Israël dit overkwam in Egypte, en dat 

God zich deze ellende aantrok. In het visioen van een brandende 

braamstruik openbaarde God zich aan Mozes als JHWH: Ik Ben er 

voor jou (Ex. 3). God verzekerde hem: Ik heb de ellende van het 

volk gezien; Ik wil het redden. Mozes was hier nog niet van beko-

men, toen God uitgerekend  

hém vroeg om dit ten uitvoer te brengen; wees niet bang Mozes, Ik help je. Maar toen moest Mozes, 

de voormalige prins van Egypte, het volk nog meekrijgen. Dit lukte, zij geloofden hem. Vervolgens 

voerde Mozes hen onder Gods bescherming en leiding door de woestijn.   

Hoe weet je of iemand ‘deugt’? Daar is tijd voor nodig, uiteindelijk kom je erachter, wanneer je let 

op wat die persoon doét, ‘aan de vruchten herkent men de boom’.     

Dat werkt bij u en mij zo, en bij Poetin en Kirill natuurlijk ook. Grote vraag is dan: wat te doen met 

een boom die niet deugt?  En ook: stel je voor dat jíj die boom bent; wat dan?   

In het evangelie (Lucas 13, 6-9) vertelt Jezus de volgende parabel:  

 

Iemand heeft een vijgenboom in zijn tuin geplant. Elk jaar gaat 

hij kijken of er vijgen aan de boom zitten. Maar hij vindt er 

nooit één. 7Daarom zegt hij tegen de tuinman: ‘Ik kom nu al 

drie jaar bij die boom kijken. Maar er zitten nog steeds geen 

vijgen aan. Hak die boom maar om, want zo wordt de grond 

niet goed gebruikt.’ 8Maar de tuinman antwoordt: ‘Heer, laat 

de boom dit jaar nog staan. Ik zal er extra goed voor zorgen. 
9Misschien zijn er dan volgend jaar vijgen. Als dat niet zo is, 

dan kunt u hem volgend jaar omhakken.”  

  

Wij mensen kennen goede, maar ook mindere jaren. Wat een 

geluk wanneer er een ‘tuinman’ is die geduld met ons heeft. En 

ook: wat een geluk wanneer wíj als die tuinman zijn. Daar 

knappen we met elkáár van op. Of, in de woorden van John 

Henry Newman:   

‘Leven is veranderen en volmaakt zijn is veranderd zijn’.    

              


