
Interview met Frank van der Knaap  ter gelegenheid van presentatie Bijbel 
Light

Waarom heb je deze Bijbel samengesteld?
Ik wil geïnteresseerde mensen, en die zijn er volop in onze samenleving, een 
handzame hulp bieden in het praktisch verkrijgen van een overzicht van de 
bekendste Bijbelverhalen. Daarnaast wil ik ze stimuleren om te groeien in een 
gelovig verstaan van de Bijbel binnen een hedendaagse setting. Daarin is ruimte 
voor kritische vragen. Dat is volgens mij een prima manier om bezig te blijven 
met deze existentiële verhalen uit de Bijbel - blijf denken. (Ooit maakte de EO 
reclame voor het lezen van de Bijbel: ‘Als je goed leest geloof je alles’). Ik zou 
daarvan willen maken: ‘Als je goed leest, ga je zien dat het klopt’ - krijg je 
innerlijk oog voor de logica die in dit boek besloten ligt.

Wat betekent de toevoeging “Light”?
Op de eerste plaats omdat het niet de hele Bijbel is, dat is een zwaar boek. Op de 
tweede plaats omdat ik in de Bijbel woorden van Gods ‘licht’ en liefde vind. Het 
gewicht van haar woorden drukt mensen niet neer, maar beurt ze op; het maakt 
je lichter en geeft je ruimte. 

Voor wie is deze bijbel bedoeld?
Voor alle geïnteresseerden onder jongeren en ouderen. Ik ziet het boek als een 
ideaal onderdeel in de vorming van leerkrachten in basis- en voortgezet 
onderwijs. Ook studenten aan de kunstacademie en zij die een studie theologie 
beginnen vinden hierin een uitstekend overzicht. 

Ik zie dat je vragen hebt toegevoegd aan de diverse hoofdstukken? Is dat de 
leraar in jou?
Ik vind het heel handig om kapstokken te hebben, wanneer ik me iets eigen 
probeer te maken. De Bijbel is zo’n enorm uitgebreid werk dat het raadzaam is 
om je - zeker in het begin - te beperken en zó overzicht te kweken.

Is het boek daarom meer geschikt voor jonge mensen, bijvoorbeeld 
middelbare scholen, dan voor ouderen?
Het is geschikt voor mensen van alle generaties, mits zij geïnteresseerd zijn. 
Wanneer een welwillend belangstellende houding ontbreekt, valt ook de light 
versie van de Bijbel te zwaar. Het is als een gerecht dat je moet léren eten.

Waarom heb je geprobeerd katholieke en protestantse onderdelen samen te 
voegen?
Ik wilde de voordelen van beide ‘systemen’: het doorlopende verhaal van 
katholieke zijde en de letterlijke Bijbelse teksten van protestantse kant in een 
uitnodigende en vruchtbare combinatie presenteren. 



Is deze tijd, in het bijzonder vanwege de pandemie, geschikt om 
Bijbelverhalen te lezen?
Elke tijd kent niet alleen zijn eigen nood en verdriet, maar heeft tevens weet van 
haar eigen vreugde en geluk, hoe verborgen ook. De verhalen uit de Bijbel 
bieden troost omdat zij vertellen van Gods betrokkenheid bij ons. Dit boek helpt 
ons te groeien in de (theologale) deugden: geloof, hoop en liefde, zodat je kunt 
zeggen: ‘omdat ik hoop, geloof ik, en omdat de liefde mij heeft aangeraakt ben 
ik niet zonder hoop’. Aan een levend geloof moet je zelf willen ‘werken’. Daarin 
is Bijbel Light behulpzaam. 

Denk je dat het geloof anno 2022 nog een belangrijke rol speelt bij mensen?
Daar twijfel ik niet aan. Veel mensen zeggen zonder aarzeling dat zij geloven ‘in 
zichzelf’. Maar wie gelooft er in jóu, wanneer ieder in zichzelf gelooft?! Op 
existentieel vlak is het noodzakelijk om ook in elkáár, in de ander te geloven. 
Van daaruit kun je ook leren te geloven in de Ander -met een hoofdletter. Want 
vergis je niet, ‘God is geen uitvinding, maar een ontdekking’ Ga op 
ontdekkings- reis! 

Zo ja, hoe is dan te verklaren dat het animo onder katholieken sterk is 
afgenomen (zie enquête Trouw)?
De tijdgeest zet nu vooral in op ‘wetenschap’. Daarnaast heeft de kerk sterk 
ingeboet zowel in gewicht als licht, door fouten uit het recente verleden. Dat 
heeft haar getroffen in haar geloofwaardigheid.  

Wat zou er volgens jou moeten veranderen in de katholieke kerk, zodat het 
weer een gemeenschap wordt?
Met elkaar dúrven geloven dat God ons niet alleen laat, maar mét ons aan zijn 
kerk bouwt. Met elkaar (en mét Kierkegaard) de sprong in het diepe durven 
maken. Durven en vertrouwen; dat zal ons vrij maken en daarin vinden wij de 
ruimte om te groeien in geloof.   
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