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In de week gelegd 9, 2022     Zwaar weer  

Afgelopen week bracht de storm Eunice noodweer. In ons land vonden vier mensen de dood 

en leefden velen in angst. De storm beschadigde huizen en bedrijven en in Den Haag leek één 

van de beide torens van kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat te 

bezwijken. Zo ver kwam het niet, maar het scheelde weinig. Zo’n gebeurtenis laat zien hoe 

kwetsbaar we zijn. We zijn even net als een kind en we weten ons weerloos.  

Dit zware weer fungeert daarom ook als een spiegel voor ons bestaan, want het kan stórmen 

in ons leven! Mensen in nood, uitkijkend naar hulp, het water staat aan de lippen en je moet  

maar afwachten of iemand te hulp komt. Vroeger of later maakt ieder mens dit mee, ook u en 

ik. Wie schaft dan raad?  

De evangelist Marcus (Mc. 4, 35-40) vertelt ons het verhaal over 

Jezus die in de boot lag te  slapen terwijl er een hevige storm 

opzette. De leerlingen in de boot vreesden voor hun leven. Ze 

dachten dat ze zouden vergaan en maakten Jezus wakker. 

‘Help ons!’, schreeuwden zij. Jezus richtte zich op en zei tegen 

wind en water stil te zijn, en tot hun verbazing stopte de storm 

en werd het water helemaal rustig. Toen Jezus vervolgens 

vroeg: ’Geloven jullie nog steeds niet?’, waren zij zó verbaasd 

dat zij zich afvroegen: wie is hij toch? 

Op veel plaatsen in de wereld heerst noodweer en zijn mensen in diepe nood. Tussen Rusland 

en Oekraïne dreigt een oorlog die de hele wereld, met ons erbij, met zich mee kan slepen.  

Waar blijft de stem die de storm doet liggen en het water bedaart? Is dat wellicht de stem van 

één van ons, iemand die gewekt door de wind van Gods Geest, 

roept: ‘Hou op, wees stil!’?        

 
“Ruwe stormen mogen woeden 

Alles om mij heen zij nacht 

God, mijn God zal mij behoeden 

God houdt voor mijn heil de wacht”. 

 

 

Frank van der Knaap, 20-02-2022 

 

 

 

 

 

 

 


