
In de week gelegd 8, 2022         Voeding voor vertrouwen … 

Het heeft er al lange tijd én wereldwijd alle schijn van, dat 

mensen elkaar steeds minder vertrouwen. ‘Nepnieuws’, een 

begrip dat oud president Trump niet enkel bezigde, maar ook 

produceerde, holt onze wereld uit. De profeet Jeremia zegt al 

dat het slecht afloopt wanneer we enkel op mensen 

vertrouwen (Jer. 17, 5-8). Maar, op wie moet je dan bouwen, 

waar vinden we waarheid?  

In de politiek van dit moment, met de verkiezingen van de 

gemeenteraad in zicht, spreken verschillende partijen zich uit tegen samenwerking met andere 

partijen, als zijnde onbetrouwbaar. De kritische kiezer zal opmerken, hoe betrouwbaar zijn 

jullie dan, wáár en hoe diep heb je gepeild? Wanneer waarheid niet méér is dan een ‘mening’, 

wordt onze wereld een woestenij, waar wij omkomen van dorst naar …. wat écht is en wáár!  

 

Jeremia raadt mensen daarom aan hun inspiratie bij God te zoeken. Hij gebruikt daarvoor het 

beeld van een boom die wortelt aan het water. Jeremia maakt het Woord van God tot ijkpunt 

voor ons leven en zet ons zo op het spoor van de waarheid zoals God haar bedoelt. Het woord 

van God  brengt altijd leven met zich mee; het heeft met geluk te maken!  

Maar waarheid vinden is niet eenvoudig. Wij moeten daarvoor, net als de wortels van een 

boom, de ‘diepte’ in; op zóék naar ... Wie het spoor naar een betere wereld wil volgen, zoekt 

het gezelschap van betrouwbaar volk, van mensen die op gelijke wijze ‘sporen’.  

Tot de mensen, die dát spoor willen vinden, vertelt Jezus in de Bergrede (Lk. 6, 20 vv): ”Zalig 

die hongeren en dorsten (naar gerechtigheid/een betere wereld), want zij zullen verzadigd 

worden. Zalig de mensen die nu treuren en huilen, want je zult 

lachen en troost vinden. En wanneer mensen je uitlachen en haten, 

omdat je bij mij hoort, weet dan dat je toch geluk zult vinden, want 

je zult beloond worden in de hemel”. Jezus bemoedigt mensen en 

steekt hen een hart onder de riem: zoek samen, hier al, naar het 

koninkrijk van God en je zult het vinden! Gods liefde voor ieder van 

ons is écht, is wáár en die waarheid maakt ons wakker voor de weg 

naar het hart van de ander. In het hart wil God gevonden worden. 

Op dat punt aangeland, zullen wij zijn als een ‘boom aan het water’.  
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