
In de week gelegd 6  2022   

 

Bij de tijd of uit de tijd, daar draait het om …  

 
Mensen kunnen zich behoorlijk druk maken over de vraag of hun 

kleding wel ‘van deze tijd’ en ‘in de mode’ is. Met een beetje geld 

en wat handigheid is daar wel aan te doen. Van een andere orde is 

het onderzoek door dagblad Trouw, van huis uit een protestantse 

krant, naar de staat van de katholieke kerk in ons land. We zien in 

Nederland, net als elders in de Westerse wereld, een grote teruggang 

in kerkbetrokkenheid. Zo was er eerder deze maand het bericht dat 

meer dan honderd Duitse homoseksuele priesters en pastores uit de 

kast zijn gekomen. Zij deden dat om de bestuurders van de kerk dui-

delijk te maken dat het zó niet langer kan. Ja, de kerk ziet er, verge-

leken met zestig jaar geleden, gemankeerd uit.  

Niet voor niets karakteriseerde paus Franciscus de kerk als een lazaret, een draagbaar zieken-

huis. In tijd van oorlog trok dit met de militairen mee om gewonden weer op te ‘lappen’, zo-

dat de strijd verder gevoerd kon worden. Paus Franciscus benadrukte dat geestelijken de won-

den van de mensen moeten helen door Gods liefde zichtbaar te maken. Te denken valt aan 

mensen die lijden onder eenzaamheid, depressie, spirituele armoede, angst. De kerk is er niet 

voor de aardigheid, maar om Gods liefde te delen met mensen in existentiële nood, zij is be-

slist geen mode artikel! Op dit gebied ligt haar taak en hier ligt ook haar behoud!  

Afgelopen weekend klonken opnieuw de woorden van Paulus 

uit zijn brief aan de Korintiërs: “zo blijven geloof, hoop en 

liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste” (I Kor. 13, 13). 

Het is zinloos deze deugden alléén te beoefenen; dat moeten wij 

mét elkaar –‘synode’- doen. Vandaar het synodale proces dat 

paus Franciscus startte om de kerk bij de tijd te trekken. Mooi, 

dat wij daar als samenleving ook mee opschieten: sámen in de 

tijd en bij de tijd en …  over niet al te lange tijd! 
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