Week 4/2022 Klare wijn schept duidelijkheid, goede wijn vreugde

Toptennisser Djukovic, volgens ATP de huidige
nummer 1 van de wereld, is op het vliegtuig gezet
in Melbourne en heeft Australié verlaten. Zodoende
kon hij zijn titel bij de Australian Open niet
verdedigen. Reden? Djukovic is niet gevaccineerd
tegen corona. Het Australische kabinet vond
daarom dat hij het land moest verlaten. Djukovic
vocht de beslissing aan, maar de rechter achtte dit
regeringsbesluit conform de regels. En de wet is er voor ons allemaal. Waar de tennisser
meende dat hij na een recente besmetting wel Australié in mocht, weersprak de rechter dat in
zijn uitspraak, Djukovic moest vertrekken. Beide partijen schonken klare wijn, maar wel van
zure druiven. Zo wordt het leven geen feest.

In het evangelie over de ‘Bruiloft van Kana’ (Joh.2, 1-12) speelt iets soortgelijks. Het builofts-
feest dreigt te verzuren omdat de wijn op is. Jezus is hier te gast, al weten we niet waarom.
Zijn aanwezigheid veroorzaakt een kantelmoment. Hij vraagt de bedienden zes lege kruiken te
vullen met water, er vervolgens wat uit te scheppen en dat de tafelmeester te laten proeven.
Deze is stomverbaasd over de goede wijn die hij proeft en vraagt de bruidegom waarom hij
eerst het mindere spul schonk en pas daarna de top wijn.

De aanwezigheid van Jezus bleek genoeg, om
zuur te veranderen in zoet. Met dit teken begint
volgens Johannes het ‘openbare leven van
Jezus’. Het is tekenend voor Jezus dat hij
mensen zo blij maakt dat het leven in een feest
verandert. Klare wijn kunnen we allemaal
schenken, maar goede wijn ...

Hoe deed hij dat toch? Dat vroegen de mensen
zich toen ook al af. Zijn leerlingen zien steeds
opnieuw dat Jezus mensen blij maakt. Zo wordt
het leven als goede wijn en smaakt het zoet ...
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