
 

In de week gelegd; week 3/2022,  

 

We gaan van start!  
(Doop van de Heer Mk. 9,11; Mt. 3,23-17; Lk.3. 21-22) 

 

Toen Jezus met zijn verkondiging begon, ging hij naar 

Johannes die preekte bij de Jordaan  over vergiffenis van 

gemaakte fouten door God; God wil mensen een nieuwe kans 

geven. Toen Johannes hem zag komen, vroeg hij: ’Waarom 

kom je bij mij?’ Ik zou door jou gedoopt moeten worden.  

Jezus zei: ’Doe het nu maar’. En zo gebeurde het.   

→ Lukas 3, 21-22: 21 Het hele volk liet zich dopen. Ook Jezus 

werd gedoopt. Toen hij na de doop  aan het bidden was, ging 

de hemel open. 22 Uit de hemel kwam de heilige Geest naar 

Jezus toe, in de vorm van een duif. En Gods stem klonk uit de 

hemel: ’Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is 

groot.’  

 

Een nieuwe start … Maandag, 10-01-2022, begint premier Rutte met zijn nieuwe kabinet. 

Het krijgt, net als een regerend monarch, een nummer. Aan Rutte IV ging een heel lange 

voorbereidings- en formatieperiode vooraf, mede 

omdat in de afgelopen jaren veel mis ging, te 

denken valt bijvoorbeeld aan de  toeslagen-

affaire. Hoe gaat een mens om met schuld? Hoe 

repareer en verwerk je dat? Ook de  school 

begint, na een corona-stop, opnieuw. Er ligt vast 

nog  wat ‘oud zeer’. Hoe maak je een nieuw 

begin? 

 

Jezus laat zien, dat het oprecht erkennen van je fouten en een nieuwe start willen maken, de 

zegen van de Hemel krijgt. Ieder die dat doet mag weten dat God met haar of hem is: ’Jij bent 

mijn kind.’ Zo’n nieuwe start is niet gemakkelijk, maar het belóóft wat, biedt inspiratie! 

Mooi is dat: aan het begin van het nieuwe jaar mensen te treffen die met een schone lei en met 

elkáár verder willen. We gaan van start, doe je mee?! 

 

        Frank van der Knaap, 10-01-2022 

 

       

 

 

 

 

 

  

 


