
In de week gelegd, week 2/2022,  

 

Tijd 
 

Wij leven ín de tijd,  

maar ondanks dat wij van tijd zijn 

gemaakt, met een begin en een eind,  

blijft de tijd een raadsel voor ons. 

 

Wij hebben er geen grip op, kunnen 

ons leven niet eerder niet  opnieuw, of 

later beginnen. Wij kunnen het ook 

niet eindeloos verlengen. 

 

Wij leven ín de tijd, staan er niet boven of buiten.  

De heilige Augustinus zei dat de tijd ontstaan is  

toen God met zijn schepping begon. 

 

Over de tijd en over ons zegt hij: 

‘Als wij goed zijn, is de tijd goed;  

zijn wij slecht dan is de tijd slecht. Wij zíjn de tijden.’  

 

We kunnen het gevoel hebben dat de jaren voorbij vliegen,  

Terwijl de dag voortkruipt.  

Ons gevoel kleurt de tijd.  

 

In de gebeurtenissen die we meemaken,  

de ervaringen die wij opdoen, vormt zich een tijdsbeeld. 

Dat beeld wordt ook bepaald door de indrukken van onze medemensen 

 

Door ervaringen die wij met elkaar delen. 

kan gedeelde vreugd uitgroeien tot dubbele vreugd  

en vinden mensen in gedeeld verdriet verzachting.  

 

De kwaal van het doorgeschoten individualisme van onze tijd 

kan genezing vinden in dit proces van delen. 

Mensen zeggen soms: ’Delen is het nieuwe hebben’.  

 

Wanneer dat zo is, hébben wij met elkaar de kans 

om van deze tijd een fijne tijd te maken,  

een vruchtbare tijd. 

Gods zegen over u en uw tijd gewenst!  

       

     

       ’s-Gravenhage, 04 – 01 - 2022 

       Frank van der Knaap 


